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Geachte Kerststallenvrienden,

In 2014 zijn we begonnen met het opstarten van de actie “Vlaamse Kerststallencultuur” als
immaterieel erfgoed. Tevens was dit.ook de start om onze vereniging wat bekendheid te geven en op
zoek te gaan naar mensen die wat taken willen overnemen:in het bestuur.

We zijn nu 10 jaar verder en we staan nog-altijd even ver : nog geen erkenning en geen nieuwe
bestuursleden. Wel zijn we ondertussen allemaal 10 jaar ouder geworden....

Onze oproepen hebben dus geen resultaat gegeven.

Daarom hebben wij — het bestuur — beslist op onze vergadering van 10 oktober 2024 om te stoppen
met de VZW. Hierdoor zal ook onze website verdwijnen.

Ook zal er geen nieuwsbrief meer verschijnen-en geen activiteiten meer worden georganiseerd. Er
wordt ook geen lidgeld meer opgevraagd.

Wij worden dus een “slapende” vereniging, met-de hoop dat er eens of morgen een reactie opkomt
met nieuwe mensen die de kar willen trekken.

Wel kan je nog kijken op facebook naar “Leve De Kerststal” en “Federatie van Vlaamse
Kerststallenvrienden Stella Duce ”. We houden deze twee nog open omdat er nog mensen uit het
Aalstse bezig zijn.om alsnog te proberen de Vlaamse Kerststallencultuur te laten erkennen als
immaterieel erfgoed.

Als alternatief voor het verdwijnen van onze nieuwsbrief, stellen wij voor — natuurlijk volledig
vrijblijvend — om aan te sluiten bij onze Nederlands kerststallenvrienden.

Deze geven twee maal per jaar hunledenblad “De Kerstgroep “uit. Het lidgeld bedraagt 30 euro en
kan gestort op het nummer IBAN: NL15 INGB 0003 2114 20 BIC: INGB NL 2A

Onze contactpersoon is hiervoor Guido Troubleyn guido.troubleyn1@telenet.be . Bij hem kan je
terecht met de data van uw tentoonstellingen en andere kerstactiviteiten voor het jaar2025. Deze
verschijnen dan in het ledenblad van “De Kerstgroep” en op hun website
www.vriendenvandekerstgroep.nl

Het zijn mooie jaren geweest met veel vriendschap, veel plezier gemaakt, andere kerststallenfreaken
ontmoet op congressen en nog van dies meer.....

Aan iedereen bedankt voor de jarenlange samenwerking en we zeggen geen vaarwel maar wel “tot
ziens”. Of gelijk we hier in Melsele zeggen “totdennostekeer”

“Ontslagnemende” secretaris Jan Holvoet.
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TENTOQONSTELLINGEN

* St.Willibrorduskerk, H. Hartstraat 2600 Berchem

38ste internationale kerststallententoonstelling
van 15/12/2024 t/m 5/01/2025 telkens van 14:00 tot 17:00
begeleide groepsbezoeken enkel op afspraak guido.troubleynl@telenet.be

* onze living-tentoonstelling:in Veurne

In het verre Veurne, Bachten de Kupe , gaat al ettelijke jaren de kunstenwandeling 'Toeren en
Loeren' door. Dit is een wandeling van kunstatelier naar hobbyruimte in de binnenstad van de stad
van Will Tura.

Al zoveel jaren verzamelen wij kerststallen ... en we hebben 10 jaren kersttaferelen massaal in onze
leefruimte tentoongesteld. ledereen was in de kerstperiode welkom in ons huis, we kwamen met
zoveel mensen samen rond de kerststal, er kwamen verhalen ten berde, ...de honderden kerststallen
brachten veel mensen samen ...

Na een sabbatjaar stellen we onze leefruimte weer open met een selectie van kerststallen met een
verhaal ... iedereenis altijd welkom om te genieten, te vertellen en vooral om het kerstverhaal zijn
gang te laten gaan.

In het weekend 14 en 15 december 2024 is er het weekend van Toeren en Loeren en is het volop
open deur met een kerstverhaal en kerstliedjes.

Van 16 dec tot 7 januari is iedereen welkom in onze living ... alleen graag een belletje vooraf ...zodat
we zeker thuis zijn bij jouw bezoek.

Jullie zijn welkom ... familie Leune — Decrop, G. Vermeerschlaan 11, 8630 Veurne
* Sint-Pieterskerk—=Sint-Pieterspleins8020 Qostkamp

Een kerk vol kerstbeelden en -stallen van over de hele wereld.

Beelden en stallen komen uit de privécollecties van Michael en Greet Moyaert- Van
Engeland en Joris en Moniek Missiaen-Inghelbrecht.

Handwerk in diverse materialen van keramiek, ijzer, jute, palmbladeren, kokosnoten, hout,
wol, glas,... Van walnoot tot levensgrote exemplaren. Nieuwe materialen of gerecycleerd. Uit
de traditie tot hedendaags.

Deze expositie loopt bovendien op een bijzonder moment: in 2025 bestaat de Sint-
Pieterskerk 850 jaar en kent zijn romaanse oorsprong van bijde bouw in 1175.
Aansluitend bij de tentoonstelling kun je napraten en verder genietenin de aangename
cafétaria.

Kerstsfeer troef — grenzeloos mooi!

Openingsuren:

Van 21 dec t.e.m. 23 dec -van 26 dect.e.m.30dec-van 2jant.e.m.5 jan

telkens van 13.30 u. —17 u.

Uitgezonderd op donderdagen 26 dec en 2 jan ook van 9 u. tot 12.30

Rolstoeltoegankelijk - gratis toegang -gratis parking dichtbij de kerk
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* Museum oud vredegerecht - Kerkstraat 21 - 9170 Sint Gillis Waas
Wim van Loon stelt hier tentoon met zijn kerststallen

OPENEN OP ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 TE 15.00 UUR.MET EEN ORGELIST DIE KERSTMUZIEK
BRENGT. EN DE TENTOONSTELLING LOOPT TOT 26 DECEMBER TWEEDE KERST IS ER NOG IN
SAMENWERKING MET HET DAVIDSFONDS "U-ZUT WELKOME " INDIEN VEEL BELANGSTELLING
KUNNEN ER NOG DAGEN BIJKOMEN

* Qudheidkundig'streekmuseum Alphen Nederland
Van 24-11-2024 t/m 05-01-2025

Kerstgroepententoonstelling "GEEN STAL, GEEN KERST"
Kerstgroepen van lda en Peter Diemer
Oudheidkundig streek museum Alphen
Baarleseweg 1, Alphen (NB)

Open:

Vanaf 24 november

elke zondag van 13:30 — 16:30 uur

elke dinsdagmorgen van 10:12 uur

elke donderdagmiddag van 13:30-16:30 uur
Eerste en 2de kerstdag van 13.30 — 16.30.uur

Informatie www.streekmuseumalphen.nl

* Kalmthout
De tentoonstelling is opgebouwd in 3 categorieén.
- kerststallen uit de tijd vanaf 1900
- uit verschillende landen
- handgemaakte kerststallen door mensen uit onze gemeente

DEZE TENTOONSTELLING IS TE BEZICHTIGEN IN HET WZC Sint - Vincentius -
De Medemens

Kapellensteenweg 81, 2920 Kalmthout

de tentoonstelling is geopend op

zondag 22, maandag 23, dinsdag 24, donderdag 26 en vrijdag 27 december
van 13 uur tot 17 uur.
IEDEREEN IS VAN HARTE UITGONIDIGD

*Voormezele:

Kerstexpo in Voormezeledorp nr 28

Hier vinden we kerststallen en figuren van over heel de wereld uit de verzameling van familie Desodt
Open op vrij 13, zat 14, zond 15 dec, vrij 20, zat. 21, zond 22 dec, van 14u tot 17u

En woe 18 dec. van 10-12u en van 14u-17u.

In en rond de kerk en int dorp zullen er ook kerststallen te zien zijn.

Aanspreekpunt van het expotheam Nele Desodt [nele.desodt@hotmail.com]
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* Hamme
KERST 2024 TE HAMME OP HET POSTHOORNPLEIN

op 7-8 en 14 en 15 december organiseert bakkerij “Oud Huis Mariman” (Posthoornplein 6
in 9220 hamme) een fraaie tentoonstelling rond de eindejaarsfeesten : Van Sint-Maarten tot
Verloren maandag ... over de herkomst van de feesten en de vele gebruiken en tradities die
er bij horen... allerhande lekkers, vooral gebak als speculaas, peperkoeken harten, vollaards
versierd met patakons, nieuwjaarsbrieven, kerstkaarten, de kamst van de sinten, de
kerstman ; documenten foto’s en nog meer ook kerststallen (uit de verzameling van Jan
Holvoet uit Melsele) .

Deze tentoonstelling is vrij te bezoeken tijdens de weekends 7-8 en 14-15 december van 10
tot 17 uur.

Ook op 9-10 en 12 december maar dan enkel voor groepen (van 10 tot 20

personen) en op afspraak

stiin@degrotenapoleon.be of andré delart : a.delcart@skynet.be (die voor begeleiding kan
zorgen)

De tentoonstellingis een organisatie van bakkerij. Mariman en André Delcart (resaercher
eetcultuur en tradities), de lokale heemkring en diensten van de gemeente.

Op het domein is een winkel, een tearoom, een windmolen (enkel toegang tot het
gelijkvloers) en een bakkerijmuseum dat op dezelfde uren kan bezocht worden

Van 7 december tot 7 januari zal het ganse domein en de lokalen de kerstsfeer uitstralen,
voor een groot deel verzorgd door Jan Holvoet met ondermeer een grote kerststal met
beelden uit de Dominicaanse Republiek.

Nostalgische kerstkribben, wanden met beelden van de'Gewijde Geschiedenis, kerstboeken
van Zonneland en Zonnekind enz....ook het bakkerijmuseum wordt voor de gelegenheid
opgesmukt in de kerstsfeer.
Info : holvoet.jan@telenet.be

Bezoek is mogelijk van 7 december
tot 7 januari van 10 tot 17 uur..
Groepsafspraken via
holvoet.jan@telenet.be

Uitzonderlijk open op zondagen 8 en 15 december
Wel gesloten op woensdag en op
zondagnamiddag vanaf 13 uur en
eveneens op 24-25'en 31 december
en 1 januari2025.

iedereen is welkom om te genieten...

met groeten van Bert, Stijn,
André en Jan.
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* Oud Turnhout

Kerststallententoonstelling — uit de collectie van Wim Selderslaghs - in Kerk Sint Antonius in
Oosthoven (Polderstraat 2, Oud-Turnhout) van 30/11/2024 tot en met 5/1/2025.

Open om te bezoeken alle dagen van 10.00u tot 17.00u, behalve tijdens de vieringen.

*Schoten

Za 14 dec 2024 13u tot 17u, Kerstexpo met proeverijtjesin de Heilig Hartkerk
Schoten (Deuzeldlaan 80, 2900 Schoten). Gratis inkom. Geschikt voor alle leeftijden.
Tentoonstelling van kerststallen uit vele landen, ook stallen gemaakt door school St
Jozef, presentatie door verschillende nationaliteiten van-hun plaatselijke
kerstgebruiken met proevereitjes, metershoge kerstbomen voor ophangen van
wenskaarten, kerstplak tatoeages, verkoop van unieke Deuzeldse Hartjes (koekjes)
en handgemaakte kaarsen. Om 17 u: internationale verbroedering met het zingen
van kerstliederen.

Extra: In dezelfde kerk: Zo 22 dec 2024 om 16u: Benefiet Kerstconcert. Tickets: €15
vvk, €17 kassa, €20 weldoener (eerste rijen). Info en reservatie:
cantiamo.schoten@outlook.com

Kerststallen gezocht

Sinds de jaren 1950 wordt er in de Sint-Christoffelkerk van Pol-
lare bij Ninove een levensgrote kerststal gebouwd boven het al-
taar. Naar aloude traditie zal dat ook dit jaar het geval zijn. Maar
eris meer. Van vrijdagavond 13 december 2024 tot en met 2 februa-
ri 2025 zullen bezoekers behalve de kerststal opnieuw kunnen ge-
nieten van een unicke kerststallententoonstelling, Daartoe wordt
cen beroep gedaan op alle mensen van goede wil die een hart heb-
ben voor het kerstgebeuren en voor de kerststal in het bijzonder.

Vorig jaar stond de tentoonstelling in de Ninoofse deelgemeente
Pollare, die bekend staar als kerstdorp, in het teken van het
achthonderdjarige bestaan van de kerststal wereldwijd. In
1223 liet de heilige Franciscus van Assisi in het I[taliaanse stad-
je Grecchio namelijk de cerste levende kerststal uitbeelden.
Dit jaar ligt de focus op de materialen of grondstoffen waar-
op of waaruit de kerststallen, -beelden en -taferelen zijn uit-
gebeeld.  Concreet  zocken de initiatiefnemers kerststal-
len en -taferelen van de meest diverse aard en enthousiaste
medewerkers voor het aanbrengen van de kerkstallen, de op-
bouw en afbraak ervan en het toezicht tijdens de tentoon-
stelling. Hoewel er anno 2024 beslist niet in alle huiskamers
cen exemplaar uitgestald staat, spreekt het verhaal van
Jezus’ geboorte vandaag nog altijd tot de verbeelding over de hele
wereld en in alle culturen. (LA)

Meer informatie is te verkrijgen bij pastoor Alexander Vandaele via
0497 84 74 31 of op www.kerkinninove.be
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WANDELEN LANG KERSTSTALLEN

Al meer dan 25 jaar is er een samenwerking tussen Jan Holvoet en de toeristische dienst van
Beveren. Je kan de wandelingen opvragen via www.beveren.be of via holvoet.jan@telenet.be

KERST IN LIERKE PLEZIERKE

Prachtige kerststal in het stadhuis op de Grote Markt in Lier,

een Lierse Driekoningentriptiek met figuren uit het werk van Timmermans en
bekende Lierenaars.

Te bewonderen op volgende dagen:

13. 14 en 15 december 2024 (opgelet dit weekend ook kerstmarkt)

20. 21. 22. 23 en 26 december 2024

Deze kerststal is het werk van Frans Van Bosstraeten. In 1975 maakte hij voor zichzelf
de drie koningen, figuren in klei van ongeveer 20 cm hoogte. Pastoor Smit van de
Heilige-Familiekerk zette Frans aan om dit verder uit te bouwen. Het geheel is
processiegewijs gesitueerd, met als vertrekpunt het Begijnhof. In die processie en als
toeschouwers komen een aantal Lierse Figuren aan bod.

Er zijn Felix Timmermans, stadspatroon Sint-Gumarus, Vettigen Teen, het laatste
Lierse begijntje Zuster Agnes, Nest Van den Broeck,

Jef Van de Sikre, kunstschilder Oscar Van rompay, Wardje van’t Jezuieten, harmonie
Leo XlIl en anderen.

Wie Kerstmis in Lier zegt, denkt onvermijdelijk-aan Felix Timmermans en zijn werken
zoals ‘Het Kindeke Jezus in Vlaanderen’, ‘En waar de Sterre bleef stille staan’ in
‘Driekoningentriptiek’.

DRIEKONINGEN
TRYPTIEK
DOOR
FELIX TIMMERMANS

=

Qverlijdenshericht

Wij vernamen het heengaan van Magda Daelemans
Geboren te Wilrijk, 29 juli 1959 en plots overleden te Antwerpen op10 oktober 2024.
Magda was de dochterivan Jef, gekendiom'zijn. miniaturen kerststatlenbouw.
Rouwadres: familie Daglemans

Moretusstraat 106

2660 Hoboken
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
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Beste Kerststallenvrienden,

Gewoonlijk doe ik het begin van de nieuwsbrief een welkomstwoordje, deze maal is
het een “slotwoordje”omdat het onze laatste nieuwsbrief is.

Wij hebben namelijk besloten op onze vergadering dat we stoppen met de VZW, maar
we blijven “op papier” nog bestaan, totdat we hopelijk eens of morgen jonge
opvolgers vinden.

Onze vereniging “Stella Duce” is ontstaan in 1991 uit het Braschaatse kerstcomité. De
beginjaren waren niet gemakkelijk, maar jaar na jaar groeide deze met meerdere
leden aan. De uitwisseling van kribben voor tentoonstellingen werd meer en meer
een hoogtepunt in onze activiteitenagenda. Het hoogtepunt was wel de start in 2009
met de aanvraag voor de “Vlaamse Kerststallencultuur” als immaterieel erfgoed.
Jammer genoeg kwam er weinig reactie op en na enkele jaren was er nog weinig van
te horen.....toch geven we de moed niet op. Ook de gebeurtenissen in ons
Kerkinstituut deden er geen goed aan....en we mogen zeker de media niet vergeten,
die meer aandacht heeft in de oude “niet Bijbelse”gebruiken dan in het geboren
worden van “het Kindje”.

We hebben veel mooie momenten beleefd, zoals het volgen van wereldcongressen,
onze ledenuitstappen en de bezoeken aan de verschillende tentoonstellingen.

Namens ons “uittredend” bestuur-en mezelf wensen wij jullie een Zalige Kerst en een
Gezegend Nieuw Jaar toe.

Maria

Als de lichten

van de mensen uitgaan
en het lawaai

van de wereld stilvalt
dan komen de sterren
en hoor je weer de stilte.

Er zijn 'sterren’in-de-nacht

die we nooit gezien hebben!

Misschien als het nog donkerder wordt
zullen we ze zien

en ze zullen ons iets zeggen

over de uiteindelijke doorbraak

en de definitieve zege

van het licht!

Dan is er hoop
dan is er toekomst
omdat we weer naar boven kunnen kijken.

Phil Bosmans




